
MUZIKAAL CONTACT, 
DAT RAAKT.

“Op het einde van de dag
mocht ik voor iemand

zingen, die in de laatste
fase van zijn leven zat. Ik
zong het Ave Maria, dat

door de aanwezige
familie werd gekozen.

Het valt niet in woorden
te omschrijven wat er
gebeurde in de kamer.
Liefde in de meest pure
vorm, dat was het. Alle
ruis eromheen viel weg
en alleen de liefde deed

er nog toe op dat
moment.”

D I V A  D I C H T B I J

Diva Dichtbij merkt dagelijks dat
muziek in combinatie met oprechte,
persoonlijke aandacht een sterk
positief effect heeft op het
welbevinden van mensen. Ook voor
mensen in de allerlaatste fase van
hun leven merken we dat het rust
geeft óf hen juist nog een keer
terug brengt naar die tijd van
plezier en levenslust. 
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Sinds 2007 zingen de
professionele zangers (onze
Diva’s en Divo’s) van Diva
Dichtbij in heel Nederland. De
Diva’s en Divo’s zingen in de
directe nabijheid van mensen,
letterlijk op gelijke hoogte,
naast hen, bij hen en met hen
in een kleine groep of aan bed.
Zo maken zij contact met hun
stem, via aanraking, met
oogcontact en door samen te
bewegen. In hospices
ontmoeten we veel
verschillende mensen. 
De ene keer zingen we voor
iemand die nog goed kan
aangeven wat hij of zij wil

 
Meer informatie over onze

stichting (met ANBI-status) vind

je op divadichtbij.nl of op onze

social media kanalen. Je kunt ons

ook bereiken op 0314-359245.

en daarna voor iemand die
weinig woorden meer heeft,
maar wel reageert op klank,
adem of ritme. Wij noemen
het 'Zingen van mens tot
mens'. 
Voor jong, voor oud, voor
iedereen die in deze
laatste levensfase behoefte
heeft aan troost, erkenning,
afleiding of simpelweg een
moment van rust.

MET HART, HOOFD EN STEM 

“Je bent echt een
cadeautje voor mij, zo

prachtig, je mag de hele
middag wel hier bij mij

blijven.”
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